
 

Pinksteren 

Volgens het verhaal in het Nieuwe Testament verbleef Jezus na zijn dood op 

Goede Vrijdag en zijn verrijzenis met Pasen nog veertig dagen lang (tot 

zijn hemelvaart) onder zijn leerlingen, waarbij hij hen uitlegde wat de betekenis 

was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. In die tijd zou 

Jezus zijn verschenen aan meer dan 500 van zijn leerlingen tegelijk (1 Korintiërs 

15:6 ). Op de veertigste dag van Pasen bleven de leerlingen na Jezus' hemelvaart 

alleen achter.  

In de tien dagen tussen de Jezus' hemelvaart en Pinksteren verbleven de 11 

apostelen in een bovenvertrek in Jeruzalem, waar ze zich wijdden aan gebed 

samen met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en zijn broers. Ook kozen 

de ongeveer 120 verzamelde leerlingen een nieuwe apostel in plaats van Judas 

Iskariot. Met behulp van loting werd Mattias  aangewezen (Handelingen 1:14-26). 

 

Uitstorting van de Heilige Geest  

Het verhaal over Pinksteren staat in Handelingen 2:1-41. Op Pinksteren waren ze 

allen weer bij elkaar. “Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een 

enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden 

vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op 

ieder van hen. Allen werden vervuld van de heilige Geest en gingen naar buiten en 

begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken”.  

(Handelingen 2:1-4) 

De vrome Joden die in Jeruzalem woonden, afkomstig uit ieder volk op aarde, 

dromden samen en waren verbaasd dat zij de apostelen en leerlingen in hun eigen 
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taal hoorden spreken (Handelingen 2:6-13). Apostel Petrus sprak de menigte toe 

en hij  maande hen om zich te bekeren tot Jezus en zich te laten dopen. Die dag 

groeide het aantal leerlingen met ongeveer drieduizend en vormden met elkaar 

een gemeenschap. 

 
De wind, wij zien hem niet 
 
De wind, wij zien hem niet, 
zijn stem klinkt in ons oor, 
een briesje of een storm 
die alle rust verstoort. 
 
De Geest, wij zien haar niet, 
toch horen we haar stem 
die goede woorden spreekt 
als ik verdrietig ben. 
 

De wind, wij zien hem niet, 
maar toch trekt hij zijn spoor: 
de golven in de zee, 
het lange gras buigt door. 
 
De Geest, wij zien haar niet, 
maar zij waait alles schoon 
ik ben weer opgelucht, 
als na een enge droom. 
 
Vanuit de overkant, 
een land dat niemand ziet, 
ontvangen wij een kracht, 
de Geest die uitzicht biedt. 
 
Anders Frostenson - ’Vinden ser vi inte’ 

 

Voortgang Beroepingswerk   

Inmiddels hebben we van de landelijke PKN een hele stapel formulieren en documenten 
ontvangen die moeten worden in gevuld en opgestuurd. Dit allemaal om goedkeuring te 
krijgen voor het gaan beroepen van een predikant. We gaan hier de komende tijd mee 
aan de slag.  
 
We hebben de vorige nieuwsbrief gemeld dat we graag pastorale ondersteuning willen 
gedurende de vacature tijd. Ons verzoek is inmiddels opgepakt en er is ons een 
ambulante predikante aangeboden, die deze taak  in onze gemeente op zich zou kunnen 



nemen. In de week van 2 juni hebben we een eerste kennismaking en hopen dat we u snel 
kunnen informeren over haar inzet en hoe haar te benaderen . 
 
Helaas komen er nog geen signalen van gemeenteleden die wel een ambt in de 
kerkenraad willen oppakken. Het is voor ons voortbestaan echter wel van groot belang 
dat we aanvulling vinden. Vandaar dat we u deze vraag wederom voorleggen. We zoeken 
een ouderling, maar kunnen eventueel ook een diaken benoemen en één van de zittende 
diaken vragen het ambt van ouderling op zich te nemen. Ook zijn we flexibel in de duur 
van het ambtsdragerschap. We kunnen ook heel goed afspreken eerst voor bv 2 jaar te 
benoemen i.p.v. de gebruikelijke 4 jaar. 
Er is dus flexibiliteit en die willen we graag t.b.v. nieuwe ambtsdragers inzetten.  
Dan staat het vinden van een scriba uiteraard ook hoog op ons wensen lijstje.  
 
 
Namens de kerkenraad 
 

Bijbelmeditatie Zonnewiede  

Op dinsdag 10 juni  staat er weer een bijbelmeditatie in Zonnewiede gepland. Deze 

keer wordt de meditatie verzorgd door ds. Gerke van Hiele. 

 Bewoners uit de zorg en de aanleun zijn van harte welkom om deze dienst met           

elkaar te vieren en Dhr. A. Nijmeijer speelt op het keyboard. 

 

Inzamelingsactie Voedselbank Steenwijkerland 

Evenals vorig jaar doen we ook dit jaar weer mee  aan de inzamelingsactie van de Voedselbank.  

In de zomerperiode krijgt men minder producten en is het moeilijker om voor iedereen een mooi 

pakket samen te stellen.  

Na de kerkdienst van 18 mei aanstaande heeft de Diaconie tasjes uitgedeeld om thuis voedsel in 

te doen voor de voedselbank. 

Ook nu gaat het weer om (lang) houdbare producten zoals: 

Zonnebloemolie en olijfolie, Volkorenpasta, Couscous, Groenteconserven, Houdbare halfvolle 

melk, Soep in blik of zak, Vis in blik, Havermout, Zilvervliesrijst, Koffie en thee 

En ook kunnen er D.E koffie en theepunten ingeleverd worden 

Op zondag 25 mei zijn er al een aantal  tasjes met inhoud ingeleverd. Ook na de kerkdienst van 1 

juni tijdens het koffiedrinken kunnen er gevulde tasjes ingeleverd worden bij het Protestants 

Centrum. 



Mocht u nog iemand kennen die ook graag mee zou doen, dan delen we graag een extra tasje 

uit. Wij zorgen ervoor dat het voedsel naar de Voedselbank gaat en de tasjes wee teruggenomen 

worden, aangezien we deze actie jaarlijks willen gaan doen. 

Mocht u thuis zelf een linnen tasje hebben om voedsel in te doen is dat ook prima. 

Preekrooster 

 

Voor meer informatie over de uitgangscollectes zie hieronder een uitgebreide 

toelichting door Marjolein Petter. 

Collecte rooster Juni 

Zondag 1 juni Pinksterzending: Kerken Myanmar bieden traumahulp aan jongeren 

en aardbevingsslachtoffers 

 

Myanmar lijdt sinds de militaire coup die in 2021 plaatsvond, onder voortdurend 

geweld en ernstige voedseltekorten. Het land werd eind maart ook nog eens 

getroffen door een zware aardbeving. Veel kinderen en jongeren zijn door al het 

(natuur)geweld getraumatiseerd, maar praten over wat je meemaakt is in 

Myanmar een groot taboe.  

De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint kerk- en jeugdleiders in 

psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking. Deze 

getrainde vrijwilligers bieden ook traumahulp aan slachtoffers van de aardbeving. 

De Raad van Kerken stimuleert en ondersteunt ook ouders om aandacht te 

hebben voor de geestelijke gezondheid van hun kinderen. Met dit werk verspreidt 

de Raad van Kerken Gods troost en hoop onder jongeren in Myanmar. 

 

Zondag 15 juni Binnenlands Diaconaat: Geef vluchtelingen een thuis. 

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder 

verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke 

omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen niet werken en hebben geen 

recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven 

1 juni Ds. J. Woltinge uit Zwolle, Tevens koffiedrinken en inleveren tasjes Voedselbank   
Uitgangscollecte : hulp aan jongeren Myanmar  

8 juni  Pinksteren 
Ds. T. Noort uit IJsselmuiden 

15 juni  
 
22 juni   
29 juni  

Ds. J. Wendt uit Dalfsen. 
Uitgangscollecte: Geef vluchtelingen een huis 
De heer J.Smit uit Belt-Schutsloot. 
Ds. Schotanus uit Sint-Jansklooster. 
Uitgangscollecte: Kindereiland 



zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in 

Amsterdam die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. 

Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met 

ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. 

 

Zondag 29 juni: Kindereiland 

Kindereiland is een jaarlijks terugkerend kinderkamp voor kinderen uit Giethoorn. 

Ieder jaar in de zomervakantie worden er 2 kinderkampen georganiseerd op het 
Kraggehuis in Giethoorn. Deze kampen worden georganiseerd door de leiding en 
basisgroep van Kindereiland. De kinderkampen zijn opgesplitst in Kindereiland 
Jongsten en Kindereiland Oudsten. Tijdens deze kampweken worden er allerlei 
activiteiten voor de kinderen georganiseerd op en rond het water en leren de 
kinderen ook punteren (en wanneer zij dit willen) ook zeilen. Water staat altijd 
centraal tijdens Kindereiland, maar dit is ook niet verwonderlijk, want je kunt er in 
Giethoorn niet omheen. 

 
PVD nieuws  
 
Onze jarige 80plussers in de maand juni: 
03 juni:  Dhr. J. Schutrops, Ketstraat 45 
12 juni:  Mevr. J. Janson, Brem 1 
Wij wensen u en allen die in juni jarig zijn een fijne verjaardag. 
 
Het is goed om te vermelden dat in 2024 de opbrengst van het verjaardagsfonds "lief en 
leed" € 817,31 heeft opgebracht. 
Van dit bedrag worden de verjaardagskaarten aangeschaft, wordt een bloemetje 
gebracht bij ouderen, zieken en nieuw-ingekomen. Doopouders krijgen een boekje en 
mocht er iets zijn in de gemeente kan er een beroep op ons worden gedaan. Aan het eind 
van het jaar brengen we de 80plussers een kalendertje en we hebben € 500,00 
meebetaalt aan het avondmaalskleed. 
 
We proberen altijd een bestemming binnen onze gemeente te vinden waar we met z'n 
allen van kunnen genieten. In 2025 zijn er voor het Prot. Centrum grote planten, plantjes 
voor in de vensterbank en vaasjes met groen voor op de tafels gekocht.  
 
Met vriendelijke groet, 
Janny Bakker  
 
 
Op 10 mei jl is door een groep gemeenteleden grote schoonmaak gehouden. Het 
kerkgebouw van binnen en buiten en de vloeren in het Protestants centrum. Ook buiten 
om en nabij de parkeerplaats is veel gedaan. Nogmaals dank voor jullie inzet!! 
 



 
Mocht u nog niet zolang in Giethoorn wonen,  en hebt u behoefte om mensen te leren 
kennen, kom dan eens langs bij de PVD. 
We werken samen in onze gemeente maar proberen in onze vergaderingen ook om te 
zien naar elkaar.  
Op de website van de Protestantse Gemeente Giethoorn staat wie wij zijn en wat wij 
doen. 
 
Vriendelijke groet, namens alle medewerkers, 
Janny Bakker  
 
 
Collecte en bloemen 
 

 

Giften 

H. Spitzen ontving een gift van € 20 voor de kerk. Hartelijke dank 

4 mei 
 
 
 

Diaconie: € 60,95 en Kerk € 58,22 
Uitgang Diaconie: € 90,20. t.b.v. het 4/5 mei comité 
QR-code: € 34,00; € 17 voor de diaconie en € 17 voor de kek 
Bloemen: familie Geert en Janny Bakker, Molenweg. 

11 mei   
 
  
  
18 mei 
 
 
 
25 mei  
 
 
 
29 mei  

Diaconie: € 43,20 en Kerk € 43,20 
Uitgang: Kerk € 50,60   
QR-code: € 10, 00; € 5 voor de diaconie en € 5 voor de kerk. 
Bloemen: mevr. Gerry Broer. 
Diaconie: € 21,70  en Kerk € 22,90 
Uitgang Diaconie: € 23,70 t.b.v. Missionair werk  
QR-code: € 10,00; € 5 voor de diaconie en € 5 voor de kerk 
Bloemen: mevr. Janny Wildeboer, Brink 
Diaconie: € 37,60  en Kerk € 87,00 
Uitgang Kerk  € 36,50  
QR-code: n.v.t. 
Bloemen: Ds Wybren de Jong 
Hemelvaart 
Diaconie: € 29,20 en Kerk € 79,20 
Uitgang: Kerk  € 32,00 
QR-code: € 60,00;  € 30,00 voor de diaconie en € 30,00 voor de kerk 
Bloemen: Geen Bloemen 


